
Luna Luna Mijn 

 

Het leven is een bootje 

Je vaart ermee naar zee 

Luna Luna Luna mijn 

 

Het is een lange weg 

maar de stroom die neemt je mee 

Luna Luna Luna mijn 

 

Er zullen stormen zijn 

Tegenslag en pijn 

En angst voor wat er komen zal 

Maar er zullen altijd weer ontelbaar mooie dingen 

zijn 

Luna Luna Luna mijn 

 

Eenmaal op zee  

Zal ik altijd naast je zijn 

Luna Luna Luna mijn 

 

Ik zal er zijn 

In de zilveren maneschijn 

Luna Luna Luna mijn 

 

Er zullen stormen zijn 

Tegenslag en pijn 

En angst voor wat er komen zal 

Maar er zullen altijd weer ontelbaar mooie dingen 

zijn 

Luna Luna Luna mijn 

Luna Luna Luna mijn 

Luna Luna Mine 

 

Life is a boat 

You sail with it to sea 

Luna Luna Luna mine 

 

It is a long way 

But you’ll be taken by the flow  

Luna Luna Luna mine 

 

There will be storms 

Misfortune and pain 

And fear of what will come 

But there will always be a thousand things of 

beauty 

Luna Luna Luna mine 

 

Once at sea 

I will always be beside you 

Luna Luna Luna mine 

 

I'll be there 

In the silver moonshine 

Luna Luna Luna mine 

 

There will be storms 

Misfortune and pain 

And fear of what will come 

But there will always be a thousand things of 

beauty 

Luna Luna Luna mine 

Luna Luna Luna mine 

 

 


